
Vennekerk Winschoten 

Midden 19e eeuw zocht de groeiende groep van de Christelijke Afgescheidene Gemeente 
te Bovenburen (ontstaan vanuit de Christelijke Afgescheidene Gemeente te Midwolda en 
vanaf 1853 Christelijke Afgescheidene Gemeente te Winschoten genoemd) een groter 
onderkomen. Men kocht een huisje met een stukje weiland aan de Buitenvenne. Daarop 
bouwde men een kerk met een pastorie. De naam van de kerk werd Eben Haëzer. Het 
gebouw werd in 1867 in gebruik genomen. 
De kerk groeide door. Vandaar dat opnieuw plannen gemaakt werden voor de bouw van 
een grotere kerk. Op dezelfde plaats als de kerk van 1867 kwam toen in 1901 de huidige 
Vennekerk te staan. Het ontwerp was van Tjeerd Kuipers (1857 - 1942), de aannemer was 
J. van Lenning; de aanneemsom bedroeg fl. 14.582,06.  
Ds. J.A. Bult (1844-1928) was de predikant onder wiens leiding de kerk aan de Venne in 
gebruik genomen werd. Dat was op 22 december 1901. Een half jaar later werd het orgel 
in de kerk geplaatst. 

In oktober 2015 verkocht PG Winschoten de kerk, pastorie en verenigingsgebouw Irene, 
alle gelegen aan de Venne in Winschoten, aan het ondernemersechtpaar Van der Wal. Het 
echtpaar richtte een stichting op die zich ten doel stelt ‘het welzijn en de ontplooiing van de 



bewoners van Oost-Groningen’. Het kerkgebouw wordt in ere gehouden en ingezet voor 
zowel muzikale als kunstzinnige doeleinden.  

De kerk wordt af en toe terug gehuurd voor speciale kerkdiensten. Naast het kerkorgel 
(firma Blank, 25 stemmen, 1974) is in de kerk een vleugel aanwezig. 
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